DE LEGUAAN VAN JAANCHIE.............

Het was prachtig weer

Aan een tafeltje bij het raam zonder glas
Jaanchie kwam ons het menu vertellen
Hou je vast je krijgt er kippenvel van...........

“Wij hebben blote gaarnaaltjes zonder jas,

en tong van zee, alles eerste klas

Haai, tonijn, zeebaars , kabeljauw en redsnepper
van graatjes, koppen, heerlijk soepje, eigen kok is
Schepper

wij hebben ook magere blote kip, maar bestel ze niet,
alleen haar eitjes zijn een versnapering, als u ze ziet.
wel hebben wij luie kippen laten killen

met hele mooie dikke ronde billen

bijna net zo vol in uw handen meneer

geloof mij, dit vertel ik niet iedere heer

mijnheer of u met een eilandse schone danst

of mijnheer denkbeeldig met haar sjanst

en dan meneer noem ik speciaal wat op

een broodje leguaan, zonder karkas en kop

ook zijn billen zijn een lekkernij dat is okee

alleen ik deel mijnheer bij deze mee

een leguaan heeft een tweede piemelke

dus wees voorzichtig vanwege uw potentie

ons eiland heeft veel mooie jonge meisjes weest niet bang
na zo'n broodje, heeft u de potentie niet meer in bedwang

en heeft u binnen de kortste keren alleen
zo'n twee drie koters aan uw herenbeen.
en weet meneer nu wat zijn keuze is ? ”
Ja, doe mij maar een gebakken vis

Jan Bos



